Bid voor de ziel

van Mijnheer

Paulus, Amedé DE PAEPE

Weduwnaar van Mevrouw

JOHANNA SCHOONJANS

Geboren te Denderleeuw, op 1 september 1882
en overleden te Aalst in het Stedeliik Hospitaal,
op 30 december 1965.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Of het leven lang is of kort, of men veel aards
geluk heeft gekend of weinig, in het uur van de
dood heeft dat alles geen betekenis meer. Het
voornaamste is dan dat men kan zeggen : het
is een betrachting geweest om te doen wat de
Heer heeft verlangd.

Zo heeft wellicht deze dierbare overledene
zijn verblijf hier op deze wereld beleefd. Ook hij
heeft zijn zorgen gekend en de beproevingen
zijn hem niet gespaard gebleven.

"'God zal de mens loon naar werken geven;
Hij zal hem vergelden volgens zijn barmhartig-
heid'".

Alhoewel hij nog onverwachts van ons is weg-
gegaan heeft hij toch het einde van zijn leven
zien naderen met onderwerping, kalmte en ver-
trouwen, steunend op het gebed.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, onverwachts werd ik nu aan uwe
liefde onttrokken, maar ik weet het, toch zal ik
blijven leven in uw hart. Ik dank u voor al uw
goede zorgen en genegenheid, vooral gij mijn
dochter, die mij met geduld en liefde, nu zeker
gedurende mijn laatste levensdagen hebt ver-
zorgd.

Dierbare vrienden en kennissen, vaartwel en
vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

Uw gebeden en blijken van
deelneming en genegenheid
waren ons een zoete troost.

Wij danken U hierom van harte.

De familién

DE PAEPE, SCHOONJANS,
COUCK en PIETERS.

drukkerij mijs-verhelst, moerzeke




