Vader, in Uwe handen beveel ik mijn Geest.

Tot vrome nagedachtenis aan Mevrouw

ELIANE, HORTENSE DE PAUW
echtgenote van de Heer
JAN WACHTELAER
geboren te Welle op 4 december 1938 en na
een smartelljk ongeval overleden te Aalst op

18 februarl 1970. Gesterkt met de sakramenten
der zieken. Zi] was lid van de H. Hartbond.

Er hangt een groot, stil verdriet, een diepe
weemoed om het hart van allen die deze
jonge flinke vrouw hebben gekend. Allen die
haar dierbaar waren zijn zo sterk gegrepen
door pijn en vertwijfeling dat elke menselijke
troost te kort schiet; weinigen zijn in staat
op dit ogenblik zulke grote droefheid te
milderen. Wij zullen geen antwoord zoeken
op de eeuwige vragen : « Waarom zo plots ? »
« Waarom zo jong ? ». Vandaag moeten wij
tot de Heer gaan : Hij is de bron van alle
vreugde in dit leven, en geeft de zin aan
alle lijden en aan de dood.

Heer, laat ons niet bitter worden in de
verwarring: van onze smart, maar help ons
te komen tot het inzicht, dat het offer van
dit jonge leven niet vruchteloos gebracht is.

Eliane bezat zovele rijke gaven om haar
gezin en haar omgeving gelukkig te maken.
Zij heeft het beste van zichzelf gegeven om
van haar huis een gezellige thuis te maken
voor haar man en kinderen. Elke dag dankte
zij God voor het schone en goede dat zij
mocht ervaren, en in haar grote eenvoud was

zij steeds bereid om op een bescheiden en
taktvolle wijze hulp te bieden.

In stille bewondering denken wij terug aan
haar innerlijke goedheid, moederlijke be-
zorgdheid en onwrikbare trouw.

Dierbare echtgenoot, God alleen weet hoe
oprecht gelukkig wij geweest zijn in die
weinige jaren van ons huwelijksleven. Drie
weken geleden beleefden wij de onuitspre-
kelijke vreugde van de geboorte van ons
dochtertje. Vandaag laat mijn heengaan in
uw hart alleen troosteloze smart na. Moge
de Heer u helpen in deze donkere uren uw
lijden schoon te dragen. Onze kinderen zul-
len u steeds aan mij herinneren.

M’'n liefste kindjes, ik ben nu reeds met
uw broertje Patric in de hemel. Moeke blijft
van hierboven over u waken, want gij waart
mijn vreugde en mijn trots. Moge God u
zegenen en bewaren.

Dierbare ouders en familieleden, ik dank
u voor uw oprechte goedheid en aanhanke-
lijkheid. Ik heb slechts één wens : dat u mij
zoudt vervangen door uw morele steun en
onbaatzuchtige liefde voor mijn diep be-
proefd gezin.

De families DE PAUW, LIEVENS, WACHTE-
LAER en VAN SCHELVERGEM

danken U voor deel i en bed.

druk ancy welle




