De vele vrienden zullen komen en biddend om
de lijkbaar staan
en in gedachten dankbaar dromen.....

T

In geloof op het eeuwig leven, leefde en stierf

DE HEER

Albert De Pelsmacker

weduwnaar van Mevrouw Suzanne SOLEME

Geboren te St-Goriks-Oudenhove op 27 januari
1916 en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Oudenaarde op 26 december 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-1945 vereremerkt met tekens
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneer-
den van St-Goriks

Lid van de K.V.G.

Bij de grens van de jaarwisseling, toen wij ons
gingen klaar maken om elkaar een zalig nieuw
«begin» toe te wensen is Albert vrij onverwacht
van ons heen gegaan naar het hemelse kerst-
feest.

Het beeld van deze goede eenvoudige man met
ziin edel hart zal ons lang in het geheugen
blijven. Jong en oud, geburen en kennissen,
iedereen sprak met waardering over hem.

Zijn vruchtbaar en werkzaam leven, doorweven
met verdriet, moeilijikheden en tegenslag heeft
hem zijn levensvreugde niet doen verliezen. Er
straalde steeds vriendschap van hem uit.

Hij bezat een praktisch verstand en steeds was
hij bereid iedereen belangloos te helpen. Zijn
dierbare vrouw Suzanne, zijn ouders, heeft hij
met een grenzeloos geduld en oneindig veel
liefde verzorgd en bijgestaan tot hun laatste
ogenblik. Dit zijn kleine dingen waarin een
mens groot kan zijn.

Beminde kinderen, kleinkinderen, ik kan niet
onder woorden brengen wat gij voor mij zijt,
maar ik draag de herinnering mee van uw
liefde, begrip en medevoelen. lk was gelukkig
en dank u daarom. Weest nu goed voor elkaar.
Beste familieleden en vrienden, voor de kleinste
attentie van vriendschap en genegenheid, dank
ik u.

Vaartwel en tot weerziens bij de Heer.

Hubert en Andréa DE PELSMACKER-VANDER-
CRUYSSEN en kinderen

Robert en Rita DE PELSMACKER-BAUWENS en
kinderen

Willy en Frida DE PELSMACKER-TUYPENS en
kinderen

zijn kinderen en kleinkinderen
De families DE PELSMACKER, SOLEME,
VAN MELCKEBEKE EN LEENAERT,

danken u voor de blijken van deelneming in
hun rouw.




