Ter nagedachtenis van
DE HEER

ARMAND DE PELSMAEKER

echtgenoot van Mevrouw
AGNES SONCK

geboren te Denderleeuw, op 23 mei 1916 en

schielijk overleden te Ninove, bij een tragisch
auto-ongeval, op 14 december 1968.

Zaakvoerder der p.v. b. a. Sonck-De Pelsmaeker

Reserve-Commandant
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Beheerder en Voorzitter van talrijke organisaties

Uw hart was toch zo goed,

Uw woord gaf troost en moed.

Uw wil, die groeide tot de daad

En nimmer gaf uw plicht alleen - u raad.

Als een ramp aing de droeve mare van mond
tot mond op die donkere decemberavond. Tranen
vloeiden, harten braken; nooit was de algemene
verslagenheid zo groot. De burgemeester, vader
en vriend van allen, was niet meer.

Als volksjongen opgegroeid in een kroostrijk
gezin, leerde hij van kindsbeen af de noden van
het volk kennen. In zijn jeugd was hij de alge-
meen-geliefde sportman.

Geestelijk begaafd, goedhartig en minzaam in
omgang volgde hij, bij het overschouwen van
zijn te-korte leven, de « burgerlijke roeping » om
voor zijn volk te leven en het in volle overgave
te dienen.

Zijn naastenliefde en dienstvaardigheid, zonder
onderscheid van kleur, stand of mening, be-
zorgden hem de vriendschap van iedereen. Zonder
zich zelf zijn gezondheid en soms zelfs zijn gezin
te ontzien, gaf hij zich geheel aan zijn zware
levenstaak.

In dank voor alles en met oprechte wederliefde,
verkozen zijn medeburgers hem tot gemeente-
raadslid, burgemeester en volksvertegenwoordiger

in de korte tijdspanne van zestien jaar. En toch
bleef hij nederig... !

Allen die hem gekend hebben, en de honderden
aan wie hij en zijn echtgenote een betrekking
bezorgden, zullen hem met genegenheid blijven
gedenken.

Waarde kameraden, gezellinnen en vrienden
van overal, dank voor het in mij gestelde ver-
trouwen; draag de levensbanier verder op de
weg naar ontvoogding, volkswelvaart, naasten-
liefde en gerechtigheid.

Mijn geliefde echtgenote, kinderen, schoon-
ouders en familieleden, dank voor uw steun en
medeleven; weest mij indachtig. Laat het, bij
het grote leed en verdriet dat u treft, een troost
z:.jn dat ik sneuvelde in de uitvoering van mijn
levensopdracht « de evennaaste beminnen, helpen
en dienen ».

Na zo een gevuld en waardevol kort leven, kan
men in vrede gaan en de eeuwige rust verwerven.

Rust zacht, gij hebt meer dan uw plicht gedaan
en nooit zal iemand die U kende, U vergeten.

Voor uw blijken van deelneming danken U zeer
oprecht :

Mevrouw Agnes SONCK, zijn echtgenote;
Dokter en Mevrouw FONCK-DE PELSMAEKER,
De Heer Bob DE PELSMAEKER, zijn kinderen;
Jo FONCK, zijn kleinkind:
De Heer en Mevr. F. SONCK-VAN NIEUWENHOVE,
zijn schoonouders:

De families DE PELSMAEKER,

VAN KEYMOLEN,

SONCK en

VAN NIEUWENHOVE.

Begrafenissen De Poorter

—



ARMAND DE PELSMAEKER

BURGEMEESTER
VAN DENDERLEEUW

VOLKSVERTEGENWOORDIGER




