= De dagen van onze jaren zijn zeventig jaren
voor de krachtigsten tachtig
hoe snel voorbij zijn wij
leer ons wijs onze dagen te tellen ».
(Psalmgebed 90)

Dankbare nagedachtenis aan
DE HEER

ACHIEL DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw
EMMA CRUYPELINCK

geboren te Elst op 8 mei 1895 en godvruchtig

overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel

op 13 augustus 1979, gezalfd met de H. Olie
in extremis.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en
al telt hij vele levensdagen, eens is het door
God gestelde aantal bereikt.

Nu wij onze dierbare overledene voor het
laatst in ons midden hebben, willen we God
danken om dit leven dat, sterk als een eik, groot
was in al zijn eenvoud en moedig in de harde
strijd van elke dag. Ontsproten uit een stam en
struik van meer dan tien werkte Achiel zich
hogerop, samen met moeder de vrouw. Met
welke eerlijke fierheid kon en mocht hij spreken
over 't leven van toen ? Met liefde omringde hij
zijn vrouw, ook en vooral bij haar ziekelijk
levenseinde, en gelovig was hij onlangs nog op
haar jaargetijde ; zijn geliefden wou hij niet de
minste last bezorgen omdat hij maar al te goed
begreep dat niet alleen zijn zware handenarbeid
maar ook 't jachtige machinewerk hoge eisen
stelt op alle gebied.

Barmhartige God en Vader, Gij staat altijd
gereed om te vergeven. Wees genadig. Wil
voltooien wat ook aan dit mensenleven onvol-
komen was. Wij bidden U dat hij voort mag
leven in zijn geliefden, in hun hart en in hun
levensmoed.

Geliefde kinderen, familieleden, geburen en
vrienden, dank om uwe liefdevolle attenties.
Wilt ook mij met uw gebeden en H. Mis verge-
zellen naar 't eeuwig Vaderhuis om er eenmaal
samen thuis te komen.

O. L. Vrouw, ten hemel opgenomen, bid voor ons.

De families DE PESSEMIER, DE VLEESCHOUWER,
CRUYPELINCK en VAN DEN DAELE,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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