Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ADELINE DE PESSEMIER

weduwe van Mijnheer
MAURICE DE GEETER

geboren te Michelbeke, de 10 juli 1903 en god-

vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te

Brakel, op 8 september 1979, gesterkt door de
HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

T

De families
DE PESSEMIER, VAN DER SCHUEREN,
DE GEETER en VAN TWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. DE VOS

Heer, naar wie zouden wij gaan in onze droef-
heid ? Gij hebt woorden van eeuwig leven !

Nu onze duurbare Adeline van ons is heen-
gegaan staan wij sprakeloos. Gij hebt geoordeeld
dat haar leven af was en riept haar naar het
Vaderhuis. Wij staan er verslagen bij. Haar aan-
wezigheid tussen ons was zo vanzelfsprekend,
zo vertrouwd en zo onmisbaar. In onze onmacht
komen wij naar U en bidden om barmhartigheid,
om troost en sterkte.

Doorheen de doodse stilte luisteren wij naar
de diepste tonen van haar levenslied : de plaats,
de ruimte die zij als gelovige vrouw aan God
gaf in haar leven ; de vriendschap die van haar
is uitgegaan ; de vrede die zij bracht door haar
rechtschapenheid ; de dienstvaardigheid die haar
de genegenheid verzekerde van elk die haar
benaderde.

Sterk in beproeving en tegenspoed wist zij
vertrouwend, Gods wil te aanvaarden. Moge zij
nu bij de Heer de rust vinden die zij hier op
aarde heeft verdiend.

Beste familieleden, ik blijf U dankbaar voor
alles wat ge voor mij hebt gedaan. Moge onze
wederzijdse gebondenheid blijven bestaan in het
gebed.

Vrienden en geburen, vaarwel, schenkt me ook
een gebed en tot weerziens bij de Heer.

Jezus barmhartigheid.




