"Ik ben de verrijzenis en het Leven. Wie in
mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

Joh. XI, 25,
t
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geboren te Zegelsem de 3 november 1923 en in
de Heer ontslapen te Oudenaarde de 15 juli 1977,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

"Uit de diepten van ellende roep ik, Heer,
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden.
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer, wil
naar mijn bede uw oor te luisteren leggen. Zo Gij
de zonden blijft gedenken, Heer, wie zou voor U,
ach Heer, nog staande blijven. Doch Uw vergeving
schenkt gij altijd, Heer, zo blijven allen U eerbie-
dig dienen. Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer." Ps. 129.

Zwaar lijden is het deel geweest van deze in
het leven beproefde overledene. Moedig heeft hij
zijn kruis gedragen, dankbaar jegens hen, die hem
liefdevol hebben verzorgd en zijn pijnen hebben
verzacht.

Moge zijn door het lijden gelouterde ziel door
Gods barmhartigheid worden opgenomen in de
eeuwige vreugde van de hemel.

Heer, onze God, luister naar ons gebed. Wij
vragen U om vergiffenis voor deze wens, die ons
ontvallen is. Neem hem op in de vrede van uw
vaderhuis en laat hem delen in de vreugde, die Gijj
aan uw uitverkorenen hebt toegezegd. Door Kiristus,
onze Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De families van de overledene danken
voor de blijken van innige deelneming.
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