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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Christiane DE PESSEMIER

echtgenote van de heer
ROMAIN DE GROOTE

geboren te Brakel, op 11 januari 1939 en
godvruchtig overleden in de kliniek St. Eii-
sabeth te Zottegem, op 24 augustus 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

In de bloei der jaren van ons heengegaan,
stelt de dierbare overledene ons voor het
onontkoombare mysterie van de dood. Er kan
maar één antwoord zijn : dat van Gods Voor-
zienigheid ! En in zijn boek « Wijsheid » laat
Hij de schrijver zeggen : « Vroeg voleindigd
heeft zij vele jaren bereikt; want haar ziel
was de Heer welgevallig en daarom nam Hij
haar ijlings weg uit het kwaad. Maar de men-
sen die het zagen, verstonden het niet en
kwamen niet op de gedachte : dat over zijn
geliefden genade en erbarming komen en
zegenrijke vergelding. »

En voor U goede echtgenoot en zoon deze
woorden van onze Heer Jezus Christus zelf,
in uw troosteloze situatie : « Worden niet
twee mussen voor één penning verkocht ?
En toch zal er niet één op de grond vallen

zonder de wil van de Vader. En van u zijn
alle hoofdharen geteld. Vreest dus niet; gij
zijt meer waard dan een zwerm mussen. »

Laten wij dus de Heer bidden dat Hij de
dierbare overledene genadig zij. Blijven wij
haar gedenken, in de overtuiging dat ook zij
met ons verbonden blijft in haar bidden en
haar zorgen ook voor ons in die gemeen-
schap van de heiligen, in Christus de Verre-
zene en Levende Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Romain De Groote, haar echtgenoot,

Patrick De Groote, haar zoon,

Alfons en Rachel De Pessemier-Lotens,

haar ouders,

Mevrouw Kamiel De Groote(f)-Van Den
Bossche Helena, haar schoonmoeder.

De families DE PESSEMIER, DE GROOTE,

VLERICK, LOTENS en VAN DEN BOSSCHE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




