H. Hart van Jezus, hoop van dezen, die in U ster-
ven, ontferm U onzer ! (Lit, H. Hart.)

Zalige 1 Gedachtenis

van

CYRIEL DE PESSEMIER

echtgenoot van
EMMA VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 8 Januari 1876, en
er godvruchtig overleden, den 17 Juni 1948.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van de H. Barbara
i

Hijleefde zovele jaren onder ons als een treffend voor-
beeld van den kristen man : vast in zijn H, Geloof door
drongen van een wel gepaste en ongeveinsde gods-
dienstigheid, eenvoudig en minzaam, was hij streng
voor zich zelf maar toegevend voor anderen; als een
man van plicht had hij voor zijn gezin een bovenna-
tuurlijke liefde die het steeds tot God richtte.

Zulk een echtgenoot en vader te verliezen is voor
deze diepbedroefde familie een zware slag;de kroon
is haar van het hoofd gevallen, de steun is haar ont-
nomen en de vreugde is uit haar hart verdwenen. Wie
zou dan hunne tranen kunnen veroordeelen? Zij vloei-
en voor dien braven vader dien zij nog te vroegtijdig
verliezen, toch wat de Heer doet is altyd goed en
Hem zij Glorie in Eeuwigheid .,

Lieve echtgenote en dierbare kinderen. weent over
mijn afsterven liever als een afwezigheid dan als een
verlies, want weldra zien we elkander weer. Hebt daar-
om kloeken moed en stelt op God* uw_ betrouwen® In
't bizonder neemt uw toevlucht tot het H. Hart van
Jezus dat de zaligheid is voor dezen die op Hem hopen.

Blijft allen getrouw aanKerk en God en dient Hem
in alle vroomheid des harten,;Hebt dank voor uw ge-
negenheid’en toont mij die nu verder met mij indachtig
te zijn in uw gebeden en goede werken. God zegene U
dan allenen Hij beware U

Mijn_Jezus, Barmhartigheid !

Nederbrakel Druk. Wwe. O, Surdiacourt

geboren Emma VAN

WIJMEERSCH, kinderen en kleinkinderen
De Familien DE PESSEMIER en VAN WIJMEERSCH :

Mevrouw Cyriel DE PESSEMIER,

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid

in den rouw die hun komt te treffen,




