Estote paratil Wees bereid, want de dood
komt als een dief in de nacht. (Lucas, Evan-
gelist).

ZALIG AANDENKEN
van

MIJNHEER

Denis DE PESSEMIER

zoon van Remi en Bertha De Clercq,

geboren te Roozebeke, de 13 Januari 1930
en aldaar overleden, de 23 Juni 1948
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden.

Lid van het Apostolaat des gebeds.

Denis groeide op als ‘n voorbeeldige jongen,
eenvoudig en gedienstig, gemoedelijk  met
iedereen.

Helaas...

Als een bloem, door de wind geknakt, op het
ogenblik dat zij opengaat voor het leven, werd
hij door de ziekte neergeveld.

Vader en moeder spaarden noch geld, noch
moeite om hun teerbemind kind te redden. Da-
gen van angst en hoop wisselden elkander af;
hemel en aarde werden bewogen om dit koste-
lijk leven te redden. 't Kon niet baten. De Heer
wilde die bloem van balsemend familieleven in
de hemel overplanten. Hij plukte haar in weer-
wil der tranen van ontroostbare ouders, broers
en zusters.

Beminde vader, lieve moeder, broers en zus-
ters, Denis is niet verloren voor U! Neen, als
een voorbode der familie is hij bij Jezus en
Maria voorgegaan. Daar zult gij hem eens weer-
vinden.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)
0O.L.Vr. van Roozebeke, bid voor ons.

PANDELAERE en CORNIL

danken U voor de blijken van genegenheid, hun betoond

DE CLERCQ,

De familién DE PESSEMIER,

bij het afsterven van

MIJNHEER

Denis DE PESSEMIER
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