Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven”.
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GEDENK IN UW GEBEDEN
de Heer

HENRI DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE BOTTELDOORN
geboren te Zegelsem op 16 mei 1895 en godvruchtig

overleden te Oudenaarde op 16 september 1973, gesterkt
door de HH. Sakramenten van de zieken en stervenden.

De dood, waarvoor elk mens met goede reden huivert,
is als een vlammend vuur dat alle zielen zuivert,
dat snel verteert al wat verblinding is en waan
en tast alleen het schone en werklijke niet aan.

(Fr. van Eeden).
Onze dierbare overledene heeft het niet gemakkelijk
gehad in het leven. Zeer vroeg, veel te vroeg, zijn viouw
verloren, heeft hij zich hard moeten inzetten voor het
dagelijks brood en het welzijn van zijn zes kinderen.
Jaren terug werd zijn werklust lamgelegd door een ziekte
die hem uiteindelijk zou neervellen. Veel leed kreeg hij
te verwerken en veel lijden en miserie te verdragen. Moge
de Heer hem nu voorgoed het eeuwig geluk schenken.

Mijn geliefde kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
omdat ik zo van u hield heb ik, zolang ik kon, zoveel
voor u gedaan. Uw genegenheid en zorg waren mij een
grote troost. Ik dank u ervoor. Vergeet mij nu ook niet in
uw gebeden.

Goede vrienden en personeel van het rusthuis, u dank

ik voor uw goede zorgen en groot geduld. Ik zal u bij de
Heer gedenken. Tot weerziens.

De Heer en Mevr. Sylvain DE PESSEMIER-GERARDIE,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Julien DE PESSEMIER-LEMAGIE,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Albert DE PESSEMIER -VAN
MAELZAEKE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Etienne GROENEZ-DE PESSEMIER,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Gilbert DE PAEPE-DE PESSEMIER
en kind,

De Heer en Mevrouw Gerard DE PESSEMIER-ROBBENS
en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
De families DE PESSEMIER, BOTTELDOORN, DE VOS,
DE BLEECKERE ;

danken U voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.




