O moederlief, mijn hart schiet vol,

't is buiten alle palen,

ik ben uw kind

en kan de tol van dank u niet betalen.
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Gedenk in uw gebed
het leven en het sterven van

MEVROUW
LEONIE DE PESSEMIER

weduwe van de Heer
ACHIEL VAN PETEGEM

geboren te St.-Martens-Lierde op 21 oktober 1910
en er overleden op 31 maart 1988
gezalfd met de H. Olie "in extremis’.

Thuis is Leonie zacht gestorven. In haar zetel.
Ernstig. Helder. Klaar voor een gesprek aan de
telefoon. Wat wou ze nog melden ? Of wou ze
zeggen met de dichter:

' wanneer ik morgen doodga

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind

die in de bomen klimt

of uit de takken valt

hoeveel ik van je hield........ " (Hans Andreus)

Tien kinderen heeft zij groot gebracht. Als een
lieve moeder, zo goed en zo oprecht. Zij ont-
ving ze graag. ''Zoete inval bij moeder thuis”
vertellen zij. AltijJd haar gastvrijheid en haar
vraag : "'iets eten ? iets drinken ?” Zelfs bedden
bleven opgemaakt want zo'n moeder stoor je

dag noch nacht. En ze kreeg van hen veel
vriendschap terug. Wederzijds ontvingen zij moe-
der graag voor een verblijf bij hen. Dan deden
zij waar moeder zin in had. Ook haar vele klein-
kinderen zien haar graag. 'Mémé’ is voor hen
een eretitel van formaat. Terecht om alle vriend-
schap en vrede die van haar is uitgegaan.

Leonie moet een goed mens zijn geweest. Je
hoort het niet alleen van haar kinderen. Ook
buren, familie en vrienden vertellen steeds het-
zelfde verhaal over haar: een bekwame huis-
vrouw, hard gewerkt voor haar gezin. Ook toen
zij in 1962 weduwe werd, hield zij stand met
nog zes kinderen in huis. Dapper, zorgend en
beminnend. Weliswaar heeft zij ook het moei-
lijke leven gekend. Zware oorlogsjaren. En soms
ziek en vaak de kliniek. Maar altijd moedig.
Kortom : een mens om van te houden. Is zij
daarom de dood gestorven die zij verdiende ?
Geen stervensangst. Geen pijnlijk sterfbed. Die
moeite is haar bespaard. Toch treurt men om dit
heengaan. Omdat men de kans niet kreeg haar
voor een laatste keer te danken voor zij ons
voorgoed verliet ? Posthuum verdient Leonie alle
hulde die bij haar past. En die zij meer dan
tienmaal krijgen zal in de levensmoed, het hart
en de levensdurf van die na haar komen.

De families DE PESSEMIER, VAN PETEGEM,
DE SMET en DE VOS,

danken u voor de blijken van christelijk
medevoelen en uw gelovig gebed.
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