Jezus zegt : Voorwaar ik zeg u :
Wat gij ook vraagt in het gebed,
gelooft dan, dat gij het zult verkrijgen
en het zal u geworden.
(liturgie 24e z.n. Pinksteren)

T

Opdat ons gebed bij machte zij
het blijvend geluk van deze man
van God te bekomen, bid voor de heer

LEOPOLD DE PESSEMIER
echtgenoot van Mevrouw

Clarisse Van den Berge,

geboren te Nederbrakel op 1 september 1899 en

overleden te St.-Maria-Oudenhove op 18 novem-

ber 1965 gesterkt voor de tocht door de HH.
Sakramenten.

Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar Leo-
pold tot zich te roepen, niet omdat Hij Hem
nodig had, maar omdat Hij in zijn onbegrensde
en onbegrijpelijke Liefde een einde wilde maken
aan het lijden en het vergankelijk geluk dat
Leopold op aarde mocht ondervinden. Nochtans,
geen einde aan het geluk maar de vereeuwiging
ervan, zoals ons menselijk verstand en gevoel
Let niet kan vatten of begrijpen. Einde aan de
ziekte en het begin van een onbeperkte gezond-
heid ; einde van een mijnwerkerspensioen, maar
ds eeuwige rust. Einde van menselijke bekom-
mernissen, maar begin van een onbezorgd leven.
Einde van alle menselijk werk, maar begin van
een eeuwige bedrijvigheid. Geen einde van de
menselijke liefde, maar de voltooing ervan in
het plan van een scheppende God

Woorden, mijne dierbaren, kunnen het niet
uitdrukken, welke het heerlijk lot zal zijn van
de vele duizende, eenvoudige mijnwerkers, die
zeer dikwijls achter een ruw uiterlijk een gou-
den hart verbergen.

Leopold was een gevoelig mens, tevreden in
zijn harde staat, een mens die geen wrok droeg...
een man van goede wil.

Wij bidden : Heer, wij bidden U,
zie genadig neer op uw dienaar
Leopold cpdat Gij aan hem,
aan wie Gij de genade van kris-
lijk geloof hebt verleend
ook de beloning moogt schenken.
Amen.

De families DEPESSEMIER, VAN DEN BERGE,

SCHAMP, CROMPHOUT en VAN PETEGEM,
zeer gevoelig voor Uw blijken van
}liristelijke deelneming danken U van
arte.

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.
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