En wil ik uw leven bezingen,

dan worden mijn woorden een lied,

een lied van eenvoudige dingen,

van werken en vreugd en verdriet,

dan worden mijn woorden een kroon,

mijn vader, uw leven was schoon\./
L.V.
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Dankbare herinnering aan
De Heer

Louis DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
LEA MANSSENS

Hij werd geboren te Elst op 1 augustus 1926
en is rustig in de vrede van de Heer opgenomen
te Brakel op 31 juli 1985.

In leven en sterven is hij geheiligd
door de H.H. Sakramenten.

Vader, je was een eenvoudige, sterke man. Samen
met moeder heb jij ons gelukkig gezin opgebouwd
en geleid dank zij veel liefde en zorg. Dat is wel het
schoonste dat we van jou kunnen zeggen. Jij kende
de diepe vreugde dat je kinderen je echt lief Ladden
en je kleinkinderen je op de handen droegen. Jij was
gelukkig als je de anderen plezier kon doen. Jouw
inzet voor de uwen was je reinste vreugde.

Je wist dat jouw kinderen goed door het leven
gingen Daar heb jij hard voor gewerkt. Vele harde
jaren heb jij ook doorgemaakt. Samen met moeder
was je dubbel sterk.

Dankbaar om alles wat wij van jou, teerbeminde
vader gekregen hebben willen wij ook verder door-
geven in ons gezin. Dat was immers jouw enig
verlangen.

Vader, jouw laatste lastige strijd hebben we willen
meemaken om jou een sterke steun te zijn, Samen
willen we berusten in het onvermijdelijke.

De volle inzet van je persoon met jouw sterke zin
voor eerlijkheid was je grootste gave aan ons.

lets van je mannelijk geloof, eenvoudige werkkracht
en blijmoedig humeur dragen we mee.

Je leett nu verder in ons en in het onnoembare rijk
van Gods eeuwigheid.

De Heer geve hem de vrede

Namis op zaterdag 24 augustus om 8.30 u.

Om uw gebed en medeleven danken U
de families DE PESSEMIER, MANSSENS,
VAN DE MERGEL, MANSSENS.

Begrafenissen Piteraerents, Tenbosse 24 Brakel
Drukk, L. De Ruyver - Brakel




