Nu rusten ze, uw vaderhanden,

aan plicht en zorgen steeds toegewijd.
Uw werk overstijgt de aardse landen
en zal reiken tot in eeuwigheid.

Liefdevol aandenken aan
de Heer

MARCEL DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw Bertha Willems

geboren te Nederbrakel op 16 september
1924 en plots van ons heengegaan te
Zottegem op 8 mei 1992.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
danken U van harte voor uw blijken van
medeleven en gebed.

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren.
geen grenzen en geen muren:
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd
verheven !
Hoe kan het zo eenvoudig zijn !
Hoe kan het leven Hemel zijn.
met U, o kern van alle leven !

F. Timmermans.

Druk Morre, Zwalm - De Martelaere, Zottegem




