Sterven is niet,
niet als het uitgaan der slapende lichten,
als weer de zon in haar renbane schiet.

(G.G).
+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

MARIA OEPESSEMIER

weduwe van de Heer
Louis Van Rijckeghem.

Zij werd geboren te Michelbeke

op 20 mei 1910 en ovetleed godvruchtig
thuis op 15 juli 1989, gezalfd met

de H. Olie «in extremis».

Moeders sterven altijd te vroeg, al werden
ze honderd jaar. Een mens heeft er immers
maar één en ze is onvervangbaar. Inderdaad,
wie zou als zij voor ons een toevlucht
kunnen zijn, wie die oase van genegenheid
en mild begrijpen ? Maar leven is altijd
weer een afscheid nemen, ook van wie ons
het dierbaarst zijn. En het is «dank u»
zeggen voor wat onze dierbaren voor ons
geweest zijn: «Dank u» aan henzelf en
«dank u» aan Hem, die ze ons geschonken
heeft.

Laten wij daarop bedacht zijn bij het heen-
gaan van deze eenvoudige vrouw, die ons
is voorgegaan in stille plichtsbetrachting als
echtgenote en moeder, maar ook gewoon
als mens tussen haar medemensen, als kerk-
getrouwe christen tussen haar medechristen-
en. En laten wij bidden, dat de Heer haar
barmhartig weze voor wat haar als te-
kortkoming zou kunnen worden aangerekend.
In gebed blijven wij trouwens met haar
verbonden, want in God, die de bestemming
van onze gebeden is, leeft zij voort en wacht
zij op allen voor wie zij leefde en streefde
voor een eeuwig wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U'!

De families

Depessemier, Van Rijckeghem,
Van Steenberghe, Van De Velde,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : vrijdag 25 augustus 1989 om 19 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




