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Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan
MEVROUW

Maria-Magdalena
DEPESSEMIER

weduwe van de Heer
Victor - Jozef Van Der Bruggen

geboren te Nederbrakel op 27 mei 1907
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Opbrakel, op 8 februari 1980,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken,
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Nu laat de Heer zijn dienares in vrede tot zich
komen en Hij toont haar nu het heil en het geluk
dat Hij voor haar heeft gereed gemaakt gedurende
vele jaren, die zij op aarde heeft geleefd in trouw
geloof, in harde werkzaamheid en moeizaam lijden.

Zij stond ten dienste van haar gezin en gans haar
familie. Ook al wogen de jaren zwaar, toch vergat
zij zich zelf, om zich te geven aan de anderen,

Zij heeft nu haar taak op aarde volbracht, om een
nieuw leven in te gaan: het Leven, waar de grote
Vriendschap leeft, zoals wij het in onze klein-
menselijke voorstellingen niet eens kunnen dromen,

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
die mij zo lief waart en die voor mij zo goed zijt
geweest, ik dank u overvloedig voor alles wat gij
hebt gedaan, om mijn laatste levenstijd zo schoon
en aangenaam mogelijk te maken. Moge God u
zegenen en bewaren.

Maria, koningin des hemels, bid voor haar.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in
hun rouw danken U oprecht :

De families DEPESSEMIER, VAN DER
BRUGGEN, VAN WIJMEERSCH, GODITIABOIS.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




