Geloofd zij Jexus-Kristus. Amen

.l.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OsCAR DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

FLORENTINE DE GEETER

geboren te Nederbrakel op 11 januari 1886 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 11 januari 1955
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en
de stervenden en de
Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Dit is de boodschap van onze Heer Jezus Kristus
tot de mensen : « Alwie in mij gelooft, al sterft hij ook
zal leven. » Het is onherroepelijk, wie in deze wereld
geboren wordt, moet in deze wereld sterven. Maar
voor hen die geloven in de Heer is er een eeuwig leven
bij God in de Hemel.

De duurbare overledene is altijd een minzaam man
geweest, gelovig en godvruchtig, ijverig voor ziin gezin
De ouderdom en de kwalen eraan verbonden heeft hij
gelaten aanvaard en ze gedragen in geest van boet-
vaardigheid. Hij heeft het geluk gekend, de Heer op
het laatste te mogen ontvangcn en hij deed het in een
geest van voorbereiding op de definitieve en eenwige
ontmoeting van de Heer in het hiernamaals.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, ik
dank u voor al de genegenheid en zorgen waarmede
gii me hent omringd zoveel jaren in gezondheid en
ziekte, Wanneer ge voor mij blijft bidden zuit ge me
ook indachtig blijven. Tot weerziens allen in de hemel,

Mijn Jezus, barmhartigheid.

)

Mevrouw Oscar DE PESSEMIER

Heer en Mevrouw Albert ROMAN-DE PESSEMIER en zoon

De families DE PESSEMIER, DE GEETER, ROMAN,, DE VLEESCHAUWER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




