Uw wil geschiede, o Heer !
t

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

VALERE DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw
ELISABETH DE METS

geboren te Berchem-VI. op 21 december 1902
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
in het Hospitaal, op 11 maart 1975, voorzien
van de Heilige Sacramenten der stervenden.
Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneer-
den en Broederschap van de Zoete Naam.

Voor iemand die eerlijk en trouw God be-
mind en gediend heeft wordt de dood de
geboortedag van het eeuwig leven.

Onze dagen op aarde vlieden voorbij als
een schaduw en hier is geen vast verblijf,
want ons aardse leven is slechts een weg en
doorgang naar het eeuwig leven. Heden is
de mens... morgen is hij verdwenen. Er valt
bitter weinig vertrouwen te stellen op dit
broos en vergankelijk leven ; stel uw vertrou-
wen op God, Hij zal u geleiden tot uw tijde-
lijk en eeuwig welzijn

Onze duurbare overledene heeft moedig en
verduldig de lasten en pijnen van zijn lang-
durige ziekte gedragen en de beproevingen in
stille onderwerping als Gods wil aanvaard.
Het was steeds met zielsvreugde dat hij ter-
ozlegenheid van de hoogdagen zijn goddelijke
Meester ontving, die zijn steun en troost
uitmaakte.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie,
ik dank u voor uw genegenheid en toegewijde
zorgen waarmee ge mij, zonder berekenen,
omringd hebt. Eens zien we elkaar terug in
de hemel, laten we dan in gebed verenigd
blijven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Valére DE PESSEM.ER-DE METS,

Dz Heer en Mevrouw Gilbert SASANGIE-DE
PESSEMIER,

De Heer Cyriel BEERLAND-tDE METS-
TGEENENS,

De families DE PESSEMIER, MEKEIRELE,
DE METS en GEENENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Brusselse begrafenisondernem. - Kluisbergen




