« De boom des levens, Heer, is uw kruis ».
(Breviergebed)

1.

WE GEDENKEN IN DANK
MEVROUW

Valerie, Alice DE PESSEMIER

echtgenote van de Heer Henri LISON,
geboren te Elst op 19 september 1908 en
godvruchtig overleden in het AZ. te Gent
op 19 februari 1984,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

In serene overgave stierf deze sterke
vrouw voor een eeuwig leven.

Driekwart eeuw geleden ontsproot haar le-
ven aan een wijdvertakte familiestruik. Ali-
ce was gesneden uit het taaie christelijke
hout dat van jongsaf aan vroom bleef en
zeer werkzaam opgoeide. Aan de zijde van
haar man stond zij trouw haar man om van
in de vroege morgen tot in de late avond-
uren zowel in huis als op ’'tveld profijte-
lijk te zorgen voor het gezin en de boer-
derij met weiden en dieren achterom. De
laatste tien jaren velde een heimelijke ziek-
te haar levenskrachten. Gelukkig kon en
mocht zij thuis in intieme kring haar gou-
den huwelijksjubileum vieren om korte tijd
nadien haar leven aan haar Schepper en
Verlosser terug te geven.

Wij kunnen niet verhinderen dat ons hart
het verlies zal voelen van haar die op
aarde zo innig met ons verbonden was, doch
wij verenigen ons verdriet zoals het voor-
beeldig gedragen lijden van onze overledene
met Gods wil en bidden gelaten: « Heer,
Uw wil geschiede ... »

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, draag uw leed ook als kristen men-
sen. Dank aan allen om de veelvuldige be-
zoeken in het A.Z. te Gent.

Blijf mij indachtig in uw gebeden en in
de wekelijkse  Eucharistievieringen,  vooral
's zondags, dag van mijn afscheid ... Tot
weerziens bij alle familieleden en vrienden.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn geest en mijn leven.

Namis : zondag 4 maart 1984 om 9 u. 30.

De families
DE PESSEMIER, DE VLEESSCHOUWER,
LISON, DE BOCK,
danken U.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk, Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




