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GEDENK IN UW GEBED
De ZIEL VAN

JONGE HEER
William DE PESSEMIER

zoon wvan
Marcel en Julienne Van Petegem

geboren te Opbrakel op 30 mei 1948 en plots

naar de hemelse Vader teruggeroepen op

3 april 1966, in het u(i)tia_rste gezalfd met de
ie.

_Door iedereen gekend en bemind werd
zijn plots heengaan met verslagenheid verno-
men. Levenslustig, vol blij optimisme, vrien-
delijk en gedienstig ging deze flinke jongen
hoopvol een schone toekomst tegemoet... De
mens wikt... God beschikt | Wij vragen ons
af : Waarom dan toch ?... Alleen de hemelse
Vader kan ons hierop het antwoord geven.
Laten wij vertrouwen in Hem, die alles ten-
slotte schikt naar 't ware geluk van de mens;,
ook al begrijpen wij het niet !

Zijn ouders verliezen in hem een ingoede
zoon, het doel van hun werken en zorgen.
Hard is de slag voor u, moeder en vader.
Menselijke woorden kunnen niet troosten,
zoekt uw troost bij God, waar uw zoon nu
leeft. Ga langs het gebed het kontakt met
hem herstellen en bewaren, en verder zor-
gen voor zijn eeuwig geluk.

Zijn clubmakkers verliezen niet alleen een
veelbelovend en sportief speler, maar vooral
een goeie vriend, zoals er weinig te vinden
zijn : aangenaam in de omgang en steeds blij
van geest. Spelers van « Bonanza », blijft uw
vriend William indachtig in uw gebed en

laat de minuut stilte op het terrein, ook een
minuut van vroom gebed zijn voor zijn ziele-
rust.

Familieleden en vrienden, gij allen die hem
hebt gekend en thans met droefheid zijt ge-
slagen om zijn heengaan, viert met vurigheid
de H. Eucharistie en bidt de Grote Offeraar,
Christus, dat Hij de vruchten van zijn Offer

"~ overvloedig zou laten ten goede komen aan

de ziel van William.

Dat hij ruste in vrede.
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Mijnheer en Mevrouw Marcel De Pessemier-
Van Petegem; zijn ouders.

Mijnheer en Mevrouw Marcel De Vleeschou-
wer-De Pessemier en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Kamiel Van Petegem-
Vincke en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Valére Van Oudenho-
ve-Van Petegem en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Armand Vanden Abee-
le-Van Petegem en kinderen; ’

Zijn ooms, tanten, neven en nichten.
De families De Pessemier, Coessens, Pilate.

danken U wvoor de gebeden en deelne-
ming in hun diepe rouw.
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