Geloofd zij Jezus-Christus Amen.

T

Vroom aandenken van

de heer

GUSTAAF DE POORTER
weduwnaar van mevrouw
MARIA VAN DE PONSEELE
Oud-strijder 1914 -1918 - Vuurkruiser
geboren te Onkerzele, 17 juli 1891 en
vredig naar de Heer terugkeerde, 23
maart 1971, na ontvangen te hebben de
Sakramenten van de zieken en de Apos-
tolische Zegen.

De families

De Poorter, Van De Ponseele,
Van Weyenberg, Pevenage,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Heer, nu ‘t uur van afscheid nemen is gekomen
en ik uit deze wereld naar U terug toe keer,
kan ik U danken voor alles wat ik kreeg :
kleine vreugden vaak die ik delen mocht
met mensen die mij dierbaar werden ;
pijn en droefheid kwam ook wel dikwijls voor ;
dit leerde mij, naar 't voorbeeld door U gekregen
dat geen mens hier voor 't geluk geboren is
maar wel geroepen, om over dat alles heen,
een eeuwig zalig bij-U-zijn te genieten.

Dierbare kinderen, verwanten en vrienden, ik heb
getracht goed te zijn en U allen het beste te ge-
ven van wat ik uit mezelf geven kon ; hebt dank
voor alles wat ik van U heb weergekregen :
mocht uw nagedachtenis over mij ook een vroom
gebed omvatten.

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare




