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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel DE POORTER

echtgenoot van Mevrouw
Céline DE VLEESCHAUWER

geboren te Opbrakel op 4 april 1914
en plots overleden te Brakel C(Nederbrakel)
op 11 mei 1986,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis ».,
Moederkensdag is voor de echtgenote van Marcel
een van de zwaarste van haar leven geworden.
Plots en onverwacht moest ze afscheid nemen
van haar echtgenoot met wie ze altijd gelukkig
is geweest.
Amper anderhalve maand geleden had hij zijn
werk gestaakt en zijn winkel gesloten, hopende nog
enkele jaren te kunnen genieten van de vruchten
van hun werken en zorgen, omringd door de zorgen
en genegenheid van kinderen en kleinkinderen.
De menselijke berekening heeft hier nogmaals
gefaald. Maar vanuit ons geloof dat God alles ten
beste keert en ons mild beloont voor het goede
dat we gedaan hebben, kunnen we het hoofd toch
nog rechtop houden.
Als blijvende erkentelijkheid zullen we Marcel
vroom en dankbaar blijven gedenken tot we hem
mogen weerzien in onze hemelse thuis.

De families DE POORTER, DE VLEESCHAUWER,
GEENENS en ROOS

danken U voor de blijken van kristeljik
medeleven.

Begrafenissen Crematies Raoul - Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel




