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Wil in uw hart de herinnering bewaren

aan de heer

Oswald DEPOORTER

echtgenoot van mevrouw

Nathalie DE BACKER

Geboren te Ellezelles

op 13 november 1905

en overleden te Gent op 24 juli 1991,
gesterkt door de Genademiddelen van
de Kerk.

De families DEPOORTER, DE BACKER,
FENAUX en GEERAERT,

danken U voor uw gebeden
en blijken van medeleven.

'’k Heb onlangs nagedacht

over ”schuld” en boete”.

Heel vaak had ik verschrikkelijk pijn,
niet te verdoven.

Maar 't hoorde er precies bij :

Met die pijn

vergleed de schuld om het verleden.
Het leek voor mij

zelfs een uitboeten van het verleden.

'’k Heb ook nagedacht

over de dood.

De enige gerechtigheid van het leven.
Want de dood komt bij iedereen,
arm of rijk.

Maar niet bij iedereen

op dezelfde wijze ;

en dat onrecht begrijp ik niet.

Het blijft voor mij een open vraag.

Nu voel ik de onvermijdelijke,
onontwijkbare winter ;

’k ben moe, doodmoe.

En nu ga ik slapen.

0ok voor ons blijft het een open vraag.

Iemand die sterft

gaat niet weg uit vrije wil ;

en ge kunt er nooit meer bij.
Nooit meer zullen wij nog

op dezelfde wijze van iemand
kunnen houden.

Rest ons de herinnering, ondermeer
aan papa zijn enthousiast
blijven geloven dat het positieve
het negatieve kan overwinnen ;
dat het leven sterker is dan het
lijden en dat men hierin de moed
kan vinden om verder te gaan.

Wij danken de Almachtige !
Lang mochten wij onze echtgenoot,
vader en grootvader behouden.




