Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood der
goede kristenen.

Bidt voor de ziel van
MEVROUW

Marie-Leontine DE POOTER

weduwe van wijlen Mijnheer Hubert De Mulder
geboren te Deftinge de |5 October 1878, en
godvruchtig overleden te St Martens-Lierde de
25 Juli 1955. Versterkt door de HH. Sacramenten.

God had haar een schone ziel gegeven, een

! rechtzinnig karakter en een groot geloof. Zij

ging door 't leven onverstoorbaar, met fiere en
vaste blik

DE MULDER, MEULIJZER,

Het leven op aarde gaat voorbij als een rook,
ieder mens moet het hoofd buigen voor de
almachtige arm van God. Maar de overledene
droeg met zich mee de eesuwigheidswaarde van
haar verdiensten : haar fierheid was haar geloof
haar sterkte haar kristen plichtbesef. Haar laatste
dagen waren zware lijdensdagen, die zij door-

De familien DE POOTER, PREMEREUR,

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

bracht met een voorbeeldige aanvaarding van de
wil van God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U
voor de genegenheid waarmees gij mij omringd

hebt, vooral om de vele zorgen en toewijding <
waarmee gij mij in mijn ziekte hebt bijgestaan.

Bidt voor mij en van uit de hemel bescherm
ik U.

Barmhartige Jezus geef hem de eesuwige rust.
(300 dagen aflaat)

Uitg. DE VOS, St Martens-Lierde.




