Ze zeggen dat het went
maar men zegt niet wanneer...
we leven met de warmte der herinnering
maar jij sterft telkens weer.
Wij hielden van jou
en afscheid nemen, doen we niet.

Ze zeggen dat het went....

¢

Dankbare herinnering
aan de heer

Dirk De Pot

Papa van Bo en Shana

Geboren te Zottegem op 14 december 1963
en er overleden op 25 april 1997.

Dirk, onze kroonprins is gestorven.

Inderdaad, Dirk had een beloftevolle foekomst.

Hij was jong, lief en geliefd, steeds fot helpen
bereid en altid met de glimiach. Niets was hem
teveel. En plots ging je weg van ons.

Waarom toch, Dirk ?

We voelen ons zo machteloos en hulpeloos.

Je moeder, zussen en schoonbroers stonden
nochtans steeds voor je klaar.

En vergeet ook je 2 kindjes Bo en Shana niet waar
je zo oprecht van hield.

Dank je, Dirk,

dat we je hebben mogen kennen en beminnen.
Jouw leven heeft ieder van ons verrijki.

Dirk, in ons aller harten levend en gelukkig , viagen
wij je weer om steun, om de wonde van je verlies
te helpen helen. Je moeder, zussen, schoonbroers
en bovendal je kinderen, die je tot het uiteindelijke
weerzien blijven beminnen, rekenen nu terug op je.
Blijf onze vriendelijke, hulpvaardige broer en vriend
in deze moeilijke tijlden.

Vind nu je rust bij onze papa.

Eens zien we elkaar allen weer.

De families De Pot en Geenens danken U voor
uw woorden van troost en blijken van medeleven
bij dit grote verlies van Dirk.

De namis zal plaatshebben in de parochiekerk
van Strijpen op zondag 25 mei 1997 om 11 uur.
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