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In gebed verenigd nemen wij afscheid van

DE HEER

Achiel DE POTTER

echtgenoot van Mevrouw Paula LABIAU

geboren te St.-Blasius-Boekel op 7 november 1921
en godvruchtig overleden te Deinze op 8 april 1997,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Zoals het lente werd in de natuur,
na koude, wind en regen,

zo werd het terug Pasen,

na ziekte, lijden en dood

van onze geliefde Achiel.

Zoals hij vorig jaar nog staarde
naar de hemel en wachtte

op de zachte landing van zijn duif,
zo leeft hij nu van Gods Geest.

Met Timmermans "Adagio” bidden wij :

Met U zijn er geen verten meer,

en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,

geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren ;

en alle angst voorbij,

verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven !

Hoe kan het zo eenvoudig zijn !
hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle dingen.

Paula LABIAU, zijn echtgenote;

De families
DE POTTER-DE KEYZER en LABIAU-SLOTS,

danken U voor de blijken van medeleven.

Namis in de parochiekerk te Berchem-Kluisbergen
op zaterdag 26 april 1997 om 17.30 uur.

Rouwdienst Devos. Ronse.




