Sterven is te ruste gaan,
moe van aardse taken,

om in eeuwigheid voortaan,
bij de Heer t'ontwaken.

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Aimée DE POTTER

weduwe van de Heer Joseph DIEPENDAELE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 4 februari
1903 en godvruchtig overleden te Brakel op
16 maart 1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ze staarde in het niets

Ze herkende niets of niemand meer
Haar gezicht was gelukzalig rustig
Als na een lange reis

Waarvan ze eindelijk het einde zag.

We bleven haar omringen

Met de liefde van een moeder voor haar kind
Met de liefde van een kind voor zijn moeder
De diepe plooien in haar gezicht

waren de getuigen van een leven vol arbeid.

We hadden haar lief

We hebben haar alles gegeven
We vroegen haar niet heen te gaan
Op die lange, eenzame reis

Die ze alleen zou moeten maken.

Ze keek ons aan

Met glazige liefdevolle ogen
Ze lachte nog eenmaal voldaan
Toen ze ons, na lang nadenken
Terug herkende.

Ze is nu bij de Heer

De Vader waar ze zoveel van hield

We zien ze hier nooit meer weer

Maar we vergeten U niet, lieve moeder
Nooit en nimmer meer.

Namis : woensdag 13 april 1983 om 19 u. 30.

De families :
DE POTTER, DIEPENDAELE,
LEEMAN, ADRIAENSSENS,

danken U voor de blijken
van kristelijk medeleven.

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




