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In onze gebeden gedenken wij
MEJUFFROUW

Clara DE POTTER

Ze kreeg het leven op 2 februari 1904 en
legde het terug in de handen van de Vader
op 3 juli 1980 bij zonsondergang.

Als ik dit bestaan verlaat, ga ik op tocht
naar het Land van de vreugde, de vrede, de
rust.

Ginds is geen pijn, geen verdriet, geen
onmacht. Aan de overzijde wacht op mij,
Hij die alleen de liefde kent, Hij reikt mij
de hand... en ik weet, diepgelukkig, dit is
het einddoel van mijn reis.

Vroom aandenken aan haar die ons lief was,

blij om uw meeleven,

DE FAMILIE.

Druk. Jos. De Vleesochuwer-Hoste, Brakel




