De kroon van ons hoofd is gevallen; daarom is onze
ziel bedroefd.
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Hypoliet-Philemon DE POTTER

echtgenoot van Mevrouw

Jeanne BROEKAERT

geboren te Zottegem, de 20 november 1908,
en aldaar godvruchtig overleden, de 30 oogst
1958. Gesterkt door de H. Sakramenten.
Lid van de Confrerié van het Allerheiligste Sakrament.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
maar een droom, het geluk hier beneden van korten
duur. Alles is ijdel voor ons... behalve God beminnen
en Hem dienen.

Van den vroegen morgen tot den laten avond heeft
hij gewerkt voor de belangen en het geluk van zijn
gezin, tot de ongeneesbare ziekte zijne krachten aan-
tastte, volkomen onderworpen heeft hij deze jaren-
lange beproeving aanvaard, om gelouterd door het
lijden, zacht in de Heer te ontslapen.

Geliefde echtgenote, hoe kan ik U danken voor de
liefderijke zorgen waarmede gij mijn lijden hebt ver-
zacht, geen moeite of tijd hebt U gespaard; niets was
U te lastig, de Heer vergelde U hiervoor duizendmaal

Mijn geliefd zoontje, vader heeft U verlaten voor een
leven zonder lijden of kommer, heb moeder lief al
de dagen van haar leven als dank voor al het goede
welke zij voor ons heeft gedaan.

Beminde ouders, broeders en zusters, ik ben U voor-
gegaan naar de eeuwige zaligheid, bidt voor mij op-
dat wij allen eens te samen verenigd worden in het
hemelse rijk.

Vaartwel allen die ik gekend heb, doch vergeet mij
niet in uw gebeden en H. Missen.

Mw Hypoliet-Philemon DE POTTER, geboren Jeanne BROEKAERT,

Heer Raoul DE POTTER,

Heer en Mevrouw Hector DE POTTER-MACHTELINGS en kinderen,
De familién DE POTTER, BROEKAERT, MACHTELINGS en DE WAELE.
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