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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

MARCEL DEPOUILLON

echtgenoot van Mevrouw
IRENE DELVOYE

Oud-Strijder 1940-1945, Herinneringsmedaille
Eregewestelijk Directeur der Directe Belastingen
Ridder in de Kroonorde

Ridder in de Leopoldsorde

Officier in de Orde van Leopold Il

C deur in de K d

Medaille Burgerlijke Verdienste Eerste en Tweede Klas

geboren te Galmaarden op 19 augustus 1913
en er vol overgave in de Heer ontslapen,
thuis in familiekring, op 2 april 1990,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De families DEPOUILLON, DELVOVYE,
DE SMET en FRICHE

danken U voor
uw aanwezigheid, uw medeleven en uw gebed.

Galmaarden, 7 april 1990.

De wind heeft gehuild zoals nooit voorheen

en zo werd ons schreien onhoorbaar geween,
ontwortelde bomen, een heel gewoon beeld,
maar jouw lege plek, raakt die wonde geheeld ?

Jij moest over rozen naar de Overkant gaan,

zo goed als jij was, zo hard was de baan,
verzacht door de troost van de kinderen naast jou
en mama's nabijzijn : jij mocht niet in de kou !

Rechtvaardig, eenvoudig en eerlijk als goud,
dat is je portret waarvan iedereen houdt.

Jij moest over rozen naar de Overkant gaan.

Jij hield aan het leven, maar je zal voortbestaan,

want daar aan de Overkant bloéien de rozen,
daar aan de Overkant heeft God jou gekozen,
als gast in Zijn Vaderhuis,

recht uit jouw vaderhuis,

daar lieve papa is alles weer goed en

wij zullen er jou in liefde ontmoeten...

Daar aan de Overkant...
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