Heer, laat uw dienaar gaan in vrede.
.f
Wil in uw gebeden gedenken de ziel van
Mijnheer

ALOIS DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw
LEOPOLDINE LOMAN

geboren te Zegelsem, op 3 december 1912,
en onverwachts overleden te Tertre, op 17 januari 1968,
gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Laureaat van de arbeid,

vereerd met de medailles 1-ste en 2-de klas,
Ridder in de Kroonorde Leopold II.

De dood van deze werkzame man trof ons
sterk. Dertig jaar lang trok hij de mijnschacht
in, tot hij midden zijn werk door de dood
werd gegrepen. In de mijn, die hem zo
vertrouwd was, legde hij zijn hoofd neer.
Dit feit is voor ons een mysterie maar toch
buigen wij eerbiedig ons hoofd voor de wil
van God, voor de Heer van leven en dood.
Wij vertrouwen het lichaam van vader toe
aan de grond, waar hij zijn hele leven in
gewerkt heeft en wij geloven diep hem later
te ontmoeten bij God.

Geliefde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, mijn geluk en mijn erekroon, ik
dank U van harte voor uw warme genegen-
heid en uw kinderlijke liefde. Voor mij is
het rusteloze van het leven voorbij: ik zal

rust vinden in God voor immer. Thans
wacht ik hoopvol op U in de eeuwige
vreugde van de hemel, waar ik over U zal
waken. Moge God U sterken in deze pijnlijke
beproeving van onze tijdelijke scheiding.
Blijft gij intussen steeds in liefde verenigd
en gedenkt mij in uw dagelijks gebed.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families DE PREZ,
LOMAN,
DEBUS,
MINCKE.
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