God alleen laat mij rusten zonder zorgen.

1.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Eugeen, Camiel DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw
Clara, Anna HAEGEMAN,

geboren te St.-Martens-Lierde op 20 fe-
bruari 1905 en godvruchtig overleden in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 23 mei 1978, nadat hij de Pauselijke
Zegen en het sakrament van de zieken-
zalving ontvangen had.

Gepensioneerd mijnwerker.

Wat is een mensenleven ? Een nevel die
een ogenblik verschijnt om weldra weer te
verdwijnen. (Jak. 4,14)

Elk afsterven van een medemens plaatst
ons steeds opnieuw voor deze werkelijkheid.
Aan de dood ontsnapt niemand : er is geen
mens die zich vrij kan kopen, zijn eigen
losgeld betalen aan God. (Ps. 49,8)

Gods zorgende liefde kwam de mens in
zijn noodtoestand te hulp : hij zond Jezus-
Christus die is «de Verrijzenis en het Le-
ven ». Wie leeft volgens Zijn voorbeeld en
woord kan rekenen op een « Eeuwig Leven ».

Eugeen was één van die eenvoudige men-
sen, die door dagelijkse arbeid de taak wilde
volbrengen die God hem in dit leven opge-
dragen had. Lange jaren verrichtte hij zware
en ongezonde arbeid in de koolmijn, stelde
zich op die manier ten dienste van zijn ge-
zin, familie en medemens. De gevolgen van
deze arbeid hebben uiteindelijk zijn gezond-
heid aangetast en brachten hem in het graf.

Dierbare echtgenote en beminde familiele-
den, mijn verblijf in uw midden is ten einde.
Veel van wat het leven ons bracht hebben
wij samen gedeeld of onderstaan. lk dank u
allen om uw bezorgdheid tijdens mijn laatste
ziekte. De plaats die thuis nu leeg blijft
zal u herinneren aan mij en ik ben er zeker
van dat gij mij voortaan bijzonder zult ge-
denken in uw weekendse eucharistieviering
waarin u tot God zult bidden : « Heer, be-
waar Eugeen in Uw en onze liefde. Geef dat
hij mede mag verrijzen met Uw Zoon, wan-
neer Deze de doden weer tot leven wekt
en elke mens de trekken geeft van Zijn
nieuwe heerlijkheid ».

De families DE PREZ, HAEGEMAN,
VAN DAMME, LANGBEEN, DE POORTER,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




