Op de Heer stel ik mijn hoop
Op Zijn woord vertrouw ik.

Dit weze een uitnodiging tot gebed voor
DE HEER

GEORGES DE PREZ

zoon van de Heer Theophiel DE PREZ
en Celina VAN DEN HOUTE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 30 maart
1913 en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Sleidinge, op 20 augustus 1975. Hij ont-
ving het sakrament der zieken en de
Pauselijke zegen.

De families DE PREZ en
VAN DEN HOUTE,

danken U voor de blijken van deel-
neming in de rouw die hen treft.

Druk. DE VOS

«Ik ben ervan overtuigd dat het lijden
van deze tijd niet opweegt tegen de heer-
lijkheid waarvan ons de bekendmaking te
wachten staat ». Dit woord van Sint Pau-
lus brengt ons de zekerheid dat door de
dood het leven van Georges in een geluk-
kiger bestaan veranderd is. Zijn verblijf
op de wereld is voor deze overledene wer-
kelijk een aaneenschakeling geweest van
lijden en beproevingen allerlei, niettegen-
staande de familiale omgeving en gene-
genheid idie zijn naastbestaanden hem bo-
den. Met de gedachtenis aan dit leven nog
voor ogen bidden wij: « God, Gij hebt Uw
eigen Zoon de diepte van de dood laten
proeven. Strek Uw handen genadig uit naar
deze mens, die naar U toekomt. Het worde
licht voor hem, na het duister van de dood,
rustig en ‘vredig na de pijn en de onrust
van het lijden. Ontvang hem genadig, want
hij is Uw Kkind, 'Gij zijt zijn Vader tot in
eeuwigheid ».

Mijn duurbare familieleden, ik dank u
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt
en bijzonder om uw medeleven. Vooral
naar U, mijn goede, oude ‘moeder, die steeds
voor mij gezorgd hebt, en die nu uw vierde
kind moet betreuren, gaat mijn bijzondere
dankbaarheid. Mocht gij in uw eenvoudig,
diep geloof de zekerheid vinden dat de Heer
ook in deze beproeving U nabij is.

Georges, zoals tijdens uw leven uw ver-
wanten met u begaan zijn geweest, zo ver-
geten ze u ook niet na uw dood en ge-
denken u in hun gebeden: « Heer God,
wij bidden U voor onze broeder Geovges,
die ong zo lief en dierbaar was en nu is
heengegaan. Schenk hem vergiffenis van
zonden en neem hem op in Uw eeuwige
liefde ».




