" Een goed en rechtschapen mens heeft
ons plots verlaten!”

¥

TOT VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Edmond DE REYST

Echtgenoot van mevrouw
Arséne VAN BELLE

Oudstrijder van de oorlog 1940 - 1945

geboren te Moerbeke

op 26 juni 1912 en schielijk overleden

te Viane (Geraardsbergen),

op zondag 11 november 1979,

gezalfd door het H. Oliesel 'in extremis .

' LEEF ALSOF ELKE DAG JE LAATSTE IS,
EN GENIET VAN DE KLEINE DINGEN DIE
HET LEVEN JE BIEDT' was zijn devies.

Uitgesproken heeft hij dit nooit, maar zijn
omgeving was hier dag in, dag uit getuige
van.

Wij blijven hier,
als stille getuigen
van hetgeen hij ons gegeven heeft.

Later zullen we,

met des te meer nood, beseffen
dat we hem verloren zijn,

zijn werk was hier niet af,

hij alleen,

verstond het geheim van de liefde,
aan anderen te geven

en daar bij

zelf rijk te zijn.

De Families :

DE REYST,
VAN BELLE,
DEURBROECK,
GHISLAIN ;

danken voor uw gebeden en blijken
van genegenheid hun betoond
in hun rouw.

Druk. Louis DYON, Geraardsb.




