VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

August‘mus DE RICK

echtgenoot van Mevrouw Marie MERLIN

geboren te Borsbeke op 29 april 1906 en god-
vruchtig overleden te Kortrijk op 4 november 1976,
gesterkt door de sacramenten der stervenden.

Nu zijn leven in de duisternis van de dood is
ingetreden, geef, Heer, dat Uw eeuwig Licht hem
verschijne.

Schenk hem rust na zijn arbeid hier in deze wereld.
Verleen hem vreugde om voor eeuwig gelukkig te
zijn. Neem hem op in de gemeenschap van de
heiligen, en dat de eenzaamheid van het sterven
voor altijd geheeld moge zijn.

Lieve echtgenote,

mijn heengaan plaatst u ineens alleen op de
wereld. We zijn samen een aantal jaren gelukkig
geweest. Het leven had voor ieder van ons beide
reeds zijn deel aan pijn en teleurstelling opge-
leverd ; al die jaren van ons samenzijn hebben
wij de last ervan gedeeld. Nu heeft de dood ons
weer gescheiden !

Dank je voor alles wat je gedurende mijn ziekte
voor mij gedaan hebt, voor de ontelbare keren
dat je op en af naar de kliniek zijt gegaan.
Troost u met de goede herinneringen van al die
jaren. lk bid de Heer God dat Hij uw leven
moge beschermen. Wees moedig en sla u verder
door het leven. Denk om de rust van mijn ziel
en bid voor mij. Eens worden wij weer verenigd
in de Liefde van God in een ander en eeuwig-
durend leven.

Mevrouw Augustinus DE RICK,
De families DE RICK en MERLIN,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelname.

Begrafenissen Joseph Geers Kortrijk




