Dankbaar aandenken aan

Jan Baptist DE RICK

echtgenoot van
Maria BAEYENS

geboren te Borsbeke

op 16 september 1901

en zacht van ons heengegaan

te Ottergem op 7 november 1985.
Gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Gij rustig, blije man uit den lande

gij vrome mens met open handen

die in levenslange trouw,

de dagen en de nachten hebt doordragen,
uw levensdagen zijn vervuld

tot de volle maat.

Vredig ligt gij nu

van teder geheim doordrongen :
opgenomen in een nieuw bestaan
leeft gij bij Ged die liefde is.

Wijnrode herfstrozen liggen om u,

zij spellen onze naam rond u ...
en onze dank.

Naar u blijft ons verlangen gaan :

gij hebt het goed gedaan,

Vader.

Om uw medevoelen en gebed
danken U :

zijn echtgenote, kinderen
en kleinkinderen,

De families DE RICK, BAEYENS,
JANSSENS en DE BOECK,




