Zie, ik zend mijn bode voor U uit
die de weg van uw komst zal bereiden.

Mal. 3, 1.
-l.

Tot blijvend aandenken aan
DE HEER

RAYMOND DE RICK

echigenoot van Mevrouw
ALMA VAN DAMME,

geboren te Deftinge op 5 februari 1906
en schielijk overleden te Onkerzele op
31 januari 1986.

Ere-Bestuurslid - Schatbewaarder van de
Kristelijke bond der Gepensioneerden ;
Lid Broederschap O.LV. van 7-Smarien.

Heer God,

in Uw geschiedenis met de mens

hebt U steeds boodschappers gezonden
om het goede nieuws te brengen.
Jarenlang was Raymond als postbode
niet enkel de drager

van allerlei boodschappen van mensen,
maar langs zijn opgewekt woord

en stille dienstbaarheid

de uitdrager van zijn geloofsovertuiging,

die diep in hem geworteld lag.
Groter nog was zijn liefde voor zijn vrouw
met wie hij zijn vijftigste huwelijksjubi-
leum mocht vieren midden zijn kinderen
en kleinkinderen die hem zo nauw aan
zijn gevoelig hart lagen.
De bekommernis voor land en dieren
haalde het nog net boven het kaartspel.
Lang was hij het trouw bestuurslid en de
nauwgezette schatbewaarder van de
K.B.G. waar hij zo vol van was.
Heer,
deze man heeft zijn gehechtheid aan U
getoond in woord en daad.
Ook in het kerkgebouw deed hij dienst,
stipt en stijlvol.
Voorzie dan, Heer, van troost en sterkte
zijn dierbaren die hij, onverwachts
en woordeloos diende te verlaten
om zijn uiteindelijke tocht naar het
Vaderhuis te maken om daar de blijde
boodschap te ontvangen :
” Goede en trouwe dienaar,

ga binnen in de vreugde van uw Heer.”

(Mt. 25, 22)

Voor de blijken van kristelijk medeleven,
uw ovroom gebed en uw aanwezigheid
danken U de families

DE RICK, VAN DAMME,
DE NORRE en DE TAEYE.
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