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Tot dankbaar aandenken aan

ROGER DE RICK

echtgenoot van
Denise EECKHOUT
Ottergem 26 april 1935 - Aalst 6 juli 1982

met heilige ziekenzalf getekend
tot eeuwig leven.

Bij zomertij en vakantiebeloften
moest jij van ons wijken

met nog geen halve eeuw van leven.
Een jobstijding - wie kan ze aan?
Jouw dood was wel vlakbij

maar wij durfden het niet weten.

Wij hadden elkaar zo nodig.
broodnodig.

Je bezat de kunst

je graag te laten zien,

zelf de anderen gaarne te zien.
Je getuigde door je «zijn»

dat liefde en genegenheid

een mens doen leven :

een bloem, een groet,

een hartelijk woord :

het was van zoveel waarde.

Op je kinderen was je fier

wat hen groot maakte,

maakte ook jou groot.

je droeg je vrouw diep in je hart,
samen heb je de draden van het leven
tot een mooi, groots geheel geweven.
Van deze wereld ga je heen,

maar we durven geloven

in een nieuw leven

over grenzen van tijd en ruimte heen.

om de trouwe nabijheid

om de goede zorgen

om elk gebed en meeleven met ons
danken wij.

De families : De Rick, Eeckhout,
Baeyens, Van Lancker.
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