Welaan, gij goede en trouwe dienaar, treed binnen
in de vreugde van uw Heer.
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Gedenk in uw gebeden de ziel van

de Heer

ALFRED DE RIDDER

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-LOUISE VAN WIJMEERSCH

geboren te Velzeke op 4 februari 1897 en god-
vruchtig overleden in het St. Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 11 juni 1980, gesterkt door de
H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Ze-
gen.

De Heer en Mevrouw Clement Dubelloy-De Ridder
Josee,

De Heer Freddy Dubelloy en verloofde,

De families De Ridder, Van Wijmeersch, De Loore
en De Cubber,
danken U oprecht voor uw medeleven en
gebeden.

Heer, wij danken U, omdat wij zo'n goede vader
hebben gehad. Zijn ganse leven hee‘t hij gewerkt
en gezorgd voor de zijnen.

Hij was een gelovig man die, overtuigd dat hier
op de wereld alles voorbijgaand en vergankelijk
is, al zijn doen en laten richtte op het vervullen
van Gods geboden. Hij was een voorbeeld voor
zijn gezin en voor zijn medemensen. Eenvoudige
gemoedelijkheid straalde uit zijn woorden en zijn
daden. Zijn ganse vertrouwen had hij gesteld op
Gods Voorzienigheid. Gelaten droeg hij de onge-
kende lasten en pijnen van zijn laalste dagen.
Zijn gebed sloeg hij nimmer onachtzaam over.
't Was zijn steun in de uren van aanhoudende
verzwakking. Zoals hij geleefd heeft zo is hij ook
naar de Heer teruggegaan. Kalm en gelaten is
hij de eeuwigheid ingetreden. Moge hij nu in
Gods vaderhuis de beloning vinden van zijn ver-
dienstelijk leven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik zeg u al-
len dank, ik zeg u geen vaarwel maar tot weer-
ziens. |k ga nu bij moeder in de hemel. Daar
zullen wij voor u zorgen en over u waken. Vergeet
nooit de levenslessen die ik u gaf. Blijven wij
verenigd door ons gebed.

Familieleden en vrienden, mag ik ook op uw ge-
bed rekenen.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.
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