T

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

CLEMENT DE RIDDER

geboren te Nederbrakel op 27 september 1930
en schielijk overleden te Ronse op 5 mei 1980,
gezalfd met de H. Qlie iin extremis.

Bij dit onverwacht afsterven, denken we allen
terug aan de waarschuwende woorden, van onze
Goddelijke Meester : Weest steeds bereid, want
ge kent noch de dag noch het uur, en ik zal
komen als een dief in de nacht. Gelukkig dan
en zalig is de mens die voortdurend de eeuwig-
heid voor ogen heeft, en zich iedere dag goed
voorbereidt om zalig te sterven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, zonder maar
een afscheidswoord ben ik van u heengegaan,
mijn plotse scheiding zal u hard vallen, heb
dank voor uw zorgende genegenheid.

Beste familieleden en vrienden in goede en

kwade dagen rekenden we op elkander, heb
dank voor dat alles, tot een zalig weerzien.

Begraf. R. De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse

Heer en Mevrouw Martial VALLEZ-DE RIDDER,

Heer en Mevrouw Jean-Pierre DE RIDDER-
GEENENS,

De Heer Francis DE RIDDER, zijn kinderen ;

Jongeheer Philippe VALLEZ,
Mejuffers Corine en Sandra VALLEZ,
Jongeheer Frederik DE RIDDER,
zijn kleinkinderen ;

Heer en Mevrouw August DE RIDDER(f)-Prospar
DELEPEE-GOSSE, zijn moeder ;

De families DE RIDDER-GOSSE en BLANQUART-
VANDER ZWALM,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.




