Moeder zijn is alles geven,
Zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
Alles |.. en tevreden sterven.
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VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
aan Mevrouw

Germaine, Yvonne, Marie
DE RIDDER

echtgenote van de Heer
Ernest JOURQUIN,
geboren te Opbrakel op 8 november 1904 en
kristelijk overleden te Ronse op 2 februari
1975, gesterkt door Kristus in zijn Heilige
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Confrerie van het H. Hart en
van de Bond van de Gepensioneerden.

« En er komt een dag dat gij ons moet
verlaten, te vroeg zal 't zijn, ik weet het
moeder, veel te vroeg...»

Wij zullen ons eenzaam voelen, misschien
moedig en gelaten, maar van uw goedheid
en liefde moeder, nog niet vol genoeg.

(P. Derijck)

Hier eindigt het leven van een goede vrouw
en moeder : een stil, eenvoudig maar trouw
en offervaardig leven gegeven voor haar man
en kinderen. Vanaf haar kinderjaren was zij
bezield met een diep en ongekunsteld geloof,
vol zorg en toewijding, vriendelijk en ge-

dienstig, leefde zij voor iedereen. Zij was
dankbaar voor de vele goede dingen van het
leven. Zoals elke goede vrouw en moeder
waren haar man, kinderen en kleinkind Alex
haar trots en haar fierheid. Ze was zo ge-
lukkig als ze mocht zien en ervaren hoe goed
zij het samen stelden.

Nog enkele jaren heeft zij vurig verlangd
en er om gesmeekt, vooruitzichten gekoes-
terd, alles aangewend om toch te mogen ge-
nezen, tot in het bittere einde toe van haar
slopende ziekte. Moedig en hoopvol geloofde
zij in het leven tot God haar riep voor het
eeuwig leven van waaruit zij ons allen zor-
gend zal nabij zijn.

God, onze Heer, dit afscheid doet ons pijn,
wij bidden U om troost en sterkte in ons
groot verdriet. Leer ons moedig en hoopvol
leven met haar gemis aan onze zijde, maar
met de zekerheid dat over de dood heen
zij nu gelukkig leeft in eeuwigheid.

Gij allen die van mij gehouden hebt, blijft
mij gedenken.

Namis op zaterdag 22 februari 1975 te 19 u.
in de kerk van St.-Maarten te Brakel.

De families DE RIDDER, GAUQUIER,
JOURQUIN, GABRIELS,
zeer gevoelig voor uw blijken van deel-
neming in hun rouw, danken U van harte.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




