Al wat ons hart aan goeds en adelheid bevat
hebben wij geput uit haar deugdenschat.
(F. Vande Maele)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
Hélene, Georgine, Marguerite
DE RIDDER

weduwe van de Heer René AUSTRAETE,

geboren te Opbrakel op 16 oktober 1903
en zachtjes overleden in de H. Hartkli-
niek te Oudenaarde op 13 november 1979,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Apostolische Zegen.

Niets is zo onzeker in het leven dan dat
wij moeten sterven. De dood maakt defini-
tief een einde aan ons aards bestaan. Wat
wij hebben en wat wij =zijn moeten we
uiteindelijk in de steek laten. Jaarlijks her-
innert men ons daaraan in de herfst bij het
vallen van de bladeren, ook de natuur gaat
zijn winterslaap in.

Zeer verkleefd aan haar schone streek en
aan haar familie die op korte tijd één voor
één van ons zijn heengegaan, is ook haar
hart stilgevallen, een moederhart dat veel be-
mind en geleden heeft om allen die aan
haar zorgen waren toevertrouwd. Vooral het

heengaan van haar man is ze wel nooit te
boven gekomen. Soms kan iemand al zoveel
geleden hebben dat wij van haar dood spre-
ken als van een bevrijding voor haar. Voor
ons echter laat het altijd esn leemte na.

Moge zij nu bij de Heer uitrusten samen
met vader en al de dierbaren die haar zijn
voorgegaan.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik ver-
laat U met een dankbaar hart voor al de
toewijding en genegenheid die ik bij U heb
mogen ondervinden. Toch blijf ik, zij het
op een andere wijze aanwezig bij U, die mij
zo diebaar waren.

Vrienden en geburen, mijn algehele dank
voor alles en aan allen voor de vriendschap
en de steun die wij bij elkaar al die jaren
mochten ondervinden. Bidden wij de Heer om
steun in deze droeve dagen en moge God
mij opnemen in zijn eeuwige rust en vrede
voor altijd.

Namis : dag 25 ber om 10 uur.

De families DE RIDDER, GAUQUIER,
AUSTRAETE, HEYSE,

ziiri zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




