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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Irma, Maria DE RIDDER

geboren te Michelbeke op 19 mei 1897 en
schielijk overleden te Brakel
op 9 december 1976,
gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

De dood geeft de mens zalige lessen :
hij leert ons hoe klein wij zijn voor God ;
hoe kort het leven is voor de eeuwigheid ;
hij spaart niemand en al de menselijke po-
gingen zijn vruchteloos. (H. Alphonsus)

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat
ik, de laatste dag, uit de aarde zal opstaan ;
met eigen ogen zal ik God zien; deze hoop
draag ik in mijn hart! (Job)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor de zorg en uw bekommernis tegenover
mij ; blijft de Heer getrouw al de dagen van
uw leven, en samen met al onze familiele-
den, blijft mij gedenken in uw gebeden en
Heilige Eucharistievieringen, in de zoete hoop
op de Verrijzenis tot het eeuwig leven.

Barmhartige Jezus, schenk haar de eeuwige
rust.

De families DE RIDDER en SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
in de rouw die hen treft.

deelneming

Druk. Jos.

De Vleeschouwer-Hoste,

Brakel




