Geloofd zij Jezus Kristus.

.t.
BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

JEROME DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw
HILDA VAN HAEZEVELDE

geboren te St-Goriks-Oudenhove, op
5 januari 1913 en godvruchtig overle-
den in de kliniek Dr Goffaerts te Zotte-
gem, op 30 juli 1971, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De dierbare afgestorvene was een eer-
vol man, die om zijn stille eenvoud en
rechtschapen gemoed eenieders achting
genoot.

Hij was een goede vader, een trouw
echtgenoot, die zijn gezin oprecht lief-
had.

Beminde echtgenote, veel jaren zijn
wij samen gelukkig geweest in ons
werk voor elkaar en voor ons gezin.
Maar nu is zo plots mijn ziekte en dood
als een zware beproeving over ons ge-
zin gekomen. Moge uw geloof U ster-
ken en uw betrouwen in de Heer U
steunen.

En gij, mijn duurbare kinderen, blijft
de steun en de troost van uw moeder,
omringt haar met liefde, blijft mij in-
dachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U.

Mevrouw
Jerdme DE RIDDER-VAN HAEZEVELDE
Hilda,

De Heer en Mevrouw

Valére DE BRAUWER-DE RIDDER,

De Heer en Mevrouw

Daniél DE RIDDER-PERSOONS
en kind Sandra,

De Heer en Mevrouw

Hilaire DE POTTER-DE RIDDER
en kind Geert,

Jongejuffer Anny DE RIDDER,

De families DE RIDDER, VAN HAEZE-
VELDE, DE PESSEMIER en HEERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

El;g.ﬁgtlenna Persoons, St-Goriks-Oudenhove.




