Zalig zij die Jezus' naam belijden,
zalig zij die om zijn naam willen lijden.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Lea, Leonie DE RIDDER

echtgenote van de Heer
Omer MACHTELINCKX

geboren te Nederbrakel op 3 oktober 1919

en zacht ontslapen in de Heer

op 7 februari 1991 in de kliniek

Zusters van Barmhartigheid te Ronse,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Haar hele leven was een toonbeeld van
goedheid, eenvoud, zachtheid en geduld. Haar
gezin was haar hele wereld en het welzijn
ervan haar enige betrachting en geluk.

Zo hebben wij haar dan gekend als de kom-
mervolle echtgenote en moeder, wier hoofd en
hart en handen altijd met iets of iemand bezig
waren, zelfs als zij reeds pijnlijk gehinderd
werd.

De kracht daartoe putte zij uit een even
vanzelfsprekend als diep geloof. De Heer was
haar rots. In vroom gebed zocht zij bij Hem
geborgenheid en steun, vooral, zolang het kon,

in een trouwe deelname aan de wekelijkse
Eucharistieviering. Neen, de Heer was voor
haar geen vreemde, wel integendeel. Hij was
een trouwe gezel en als zodanig een stut en
steun op haar levensweg. Zo was zij ook in
staat met Hem mee te lijden toen Hij haar het
kruis aanbood. Nooit was zij verbitterd of op-
standig, maar ging haar kruisweg in zijn spoor,
wetend dat het op die wijze allemaal eeuwig-
heidswaarde kreeg.

Dankbaar voor al het goede dat zij ons
bracht, nemen wij afscheid van haar. Moge
de Heer haar nu opnemen in Zijn liefde, en
moge zij van daaruit ons verder nabij blijven,
terwijl wij trachten de herinnering aan haar
in ere te houden door pieteitvol na te volgen
wat wij bij haar als goed en schoon ervaren
hebben. Vergeten wij haar vooral niet in ons
gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

t
De families DE RIDDER, MACHTELINCKX,
VERDICK, VAN DER LINDEN en COESENS,

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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