t
TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

MARCEL DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw
INES ROOST
geboren te Nederbrakel op 23 juni 1923 en god-

vruchtig overleden te Ronse op 30 maart 1979,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Elk mensenleven heeft een eigen betekenis, een
eigen inzet, een eigen levenswijze waardoor het
zich van de andere onderscheidt. Zo zal men zeg-
gen : hij heeft in alle eenvoud zijn plicht trachten
te doen.

Het is hem hard gevallen, er nu reeds vaarwel te
moeten zeggen ; maar hij heeft er voor geleden ;
en het eerlijk bewust aanvaard.

Dierbare echtgenote, wat maanden, tussen hoop
en wanhoop, ons boven het hoofd hing, is dan toch
gekomen. Heel die tijd ; nacht en dag, hebt ge mij,
zacht en genegen geholpen : Geven en aanvaarden,
dat heeft alleen onze wederzijdse liefde gekund. In
vrede en dank kan ik mijn hoofd neerleggen.

Beste kinderen en Dimitri, nu ons gezin op z'n
schoonst komt, gaat Papa weg. |k heb u een voor-
beeld gegeven opdat zoals ik gedaan heb, gij ook
zoudt doen.

En Moeder is er ook nog. Bij haar vindt ge be-
grip en goede raad. Beminde moeder, in geloof zeg
ik « tot wederzien ».

Op het gebed van alle familieleden en vrienden
durf ik rekenen, en dank er hen om.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Marcel DE RIDDER, geboren Inés ROOST
Heer en Mevrouw Philippe DE RIDDER-DE CLERCQ,

Jongeheer Patrick DE RIDDER,
Jongeheer Dimitri DE RIDDER,

Mevrouw Henri DE RIDDER-GOSSE,

De families DE RIDDER, GOSSE, ROOST en ONYN,

danken U voor de blijken van innige deelneming.
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