De dood van de rechtvaardigen is kostbaar in
de ogen van God. ( Ps. 115).
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Bewaar in uw hart de gedachtenis van haar
die u dierbaar was en vergeet haar niet in uwe
gebeden : Wat zij voor hare geliefden deed is
onvergeldbaar.

De Iof over een goede christelijke moeder is
nooit te groot : een wijze vrouw overtreft alle
kostbaarheden. ( Spr. 30-10 ).

Als vreedzame echtgenote en moeder mocht zij
in haar hoge jaren een welverdiende rust genie-
ten en de dankbaarheid van haar echtgenoot en
kinderen ondervinden.

Sterven met de overvloedige genademiddelen
van de H. Kerk, in de zoete herinnering aan een
leven van onberispelijke plichtvervulling is eer-
der troostrijk dan bedroevend.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en familie, hoezeer had ik u lief, hoe graag was
ik nog in uw midden gebleven ? De Heer heeft er
echter anders over beschikt : Zijn Naam zij ge-
zegend.

Hebt dank voor alles wat gij voor mij gedaan
hebt, blijft mij echter indachtig in uwe gebeden.

ReE P

Heer Edouard DOLFEN, haar echtgenoot.

Heer en Mevrouw Georges VAN NEDERVELDE-
DOLFEN en zonen Gaston en Luc,

Heer en Mevrouw Francois VERELST-DOLFEN
en dochter Micheline,

haar kinderen en kleinkinderen.

De families DOLFEN, DE RIDDER, LEURS
en VERBRIGGHE.

danken U om Uw gebeden en blijken
van deelneming.
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