Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

t BID VOOR DE ZIEL f

van Mijnheer

Petrus, Jozef, De Ridder

echtgenoot van Mevrouw
Elisa Van Wijmeersch
geboren te Nederbrakel, op 26 november 1907

en godvruchtig overleden te Ronse, op 7 april 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Ontferm U Heer, over uw trouwe dienaar die heden
naar de eeuwigheid is %egaan. Hij heeft bet steeds als
een grote eer aanzien, U te mogen rondvoeren bij oude
en zieke mensen, wanneer het voor uw priesters slecht
weer was, en telkens wanneer hij voor U de deur open-
maakte, knielde hij eerbiedig voor U neer, omdat hij
geloofde dat Gij het waart. zijn God en Heer, Open nu
voor hem, Heer, de poorten van de Hemel.

Welke zekerheid biedt dit aardse leven ? Een kloe-
ke man gaat, no% voor de veel ouderen van dagen die
hij geholpen heeft.

De duurbare overledene was een trouwe en voor-
beeldige echtgenoot en vader. Om de zijnen geen ver-
driet {e doen, verborg hij zijn leed ; de zekerheid dat
hij sterven ging, wetende dat hij voorzijn kinderen
nog zoveel kon en wilde doen. Biddend : Heer, niet
mijn wil, maar de uwe geschiede, heeft hij zijn stervens-
uur aanvaard.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen, familieleden,
hoe hard het ook moge zijn, laat ons steeds Gods be-
schikkingen aanvaarden. Zijn Voorzienigheid waakt
over ons. lk dank U voor de zeer edelmoedige zorgen
die gij U al die tijd hebt getroost en die U nooit te veel
waren. Voor U gaat het leven voort ; zoekt steeds uw
steun bij de Heer uw God. Vergeet mij niet in uw gebe-
den en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.

DE RIDDER en zoan Yvan;

Heer en Mevrouw André DE VLEESCHAUWER-DE RIDDER en dochter

Mevrouw Petrus DE RIDDER, geboren Elisa VAN WIJMEERSCH;

Heer en Mevrouw Werner VAN DEN BERGHE-

Marleen;

Mejuffer Mireille DE RIDDER;

Heer Paul DE RIDDER

De familién DE RIDDER, VAN WIJMEERSCH, VAN WIJMEERSCH en LAFORT,

zijn diep gevoslig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




