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Dankbaar omdat hij zo lang
onder ons mocht vertoeven
bidden wij voor de ziel van

DE HEER

PROSPER DE RIDDER

weduwnaar van Mevrouw
MARGUERITE DE WAEGENAERE

geboren te Kalken op 24 augustus 1902
en godvruchtig overleden te St.-Kornelis-Horebeke
op 20 oktober 1985,
gesterkt doos de HH. Sakramenten der zieken.

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geén uren, %
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!
Uit «Adagio» F. Timmermans

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, dank voor uw vriendschap en liefdevolle
zorgen. Familie en vrienden, ook U dank ik voor
uw genegenheid en tot U allen zeg ik: , Tot bij
de eeuwige ontmoeting . Wil mij vaak nog eens
gedenken in uw gebed,

Om uw gebed en medeleven danken U :

de families DE RIDDER, DE WAEGENAERE,
BLOCKEL, EGGERMONT, WIELS en SCHOTTE.

Begr.-Crematies A. Marroyen - Kasteelstraat, Brakel
Drukk, L. De Ruyver - Brakel




